
Gezinsbond 55+ Stekene

Gegidst bezoek “ Klingspoor” te De Klinge met gids Eric De Keyzer

op donderdagnamiddag 2 juni 2022 om 14.00 uur

Klingspoor is een site in De Klinge van waaruit je verschillende erfgoedthema’s kan 
ontdekken. Je treedt in de voetsporen van de smokkelaar die in dit grensgebied zeer actief 
was. Je duikt in de geschiedenis van de Wase Klompennijverheid. Je spoort mee op het 
stukje spoorweg tussen Mechelen en Terneuzen. Of je maakt kennis met de elektrische 
dodendraad die in eind 1914 de grens was van het neutrale Nederland met de Duitse 
bezetter in België. Bezieler van Klingspoor en gids Eric De Keyzer vertelt ons meer over al 
deze boeiende thema’s.

Voor wie: voor ieder die een stukje unieke geschiedenis van het Waasland wil ontdekken.

Wanneer: donderdagnamiddag 2 juni om 14.00 uur

Waar: Buitenstraat te 9170 De Klinge

Prijs: 10€ leden Gezinsbond( incl. rondleiding + gebak met koffie /thee in De Oude Statie)

            12€ niet- leden( incl. rondleiding + gebak met koffie/ thee in De Oude Statie)

Inschrijven: voor 23 mei bij Ludwine Rutsaert  03/779 91 02  Teerlingstraat 14  of 
ludwine.rutsaert@telenet.be

Betalen: contant of op BE38 4188 0378 3172 van Gezinsbond Stekene met vermelding“ 
Klingspoor” + naam bezoeker
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